
Het Aardegedicht

We zijn allemaal mensen en komen allemaal van aarde vandaan.
Daar wonen we samen, tussen de zon, sterren en de maan.

We gaan er op aarde een feestje van maken,
Samen hangen we de slingers op, met Nederland vooraan.

 
Alles staat met elkaar in verband

De grens vervaagt nu tussen fantasie en verstand.
We gaan elkaar nu niet meer afkraken, 

maar zeggen als eerste: moeder aarde is ons vaderland

Niet jij of ik, maar wij samen, 
maken het verschil, elke dag, 

met kleine stappen, grote dromen,
met liefde, lef en een open lach

En ondanks onze verschillen...

Moeten we gewoon samen lekker 

CHILLEN!


